De mensen van voorbij
Zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij

zij zijn met ons verweven,

in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied,
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij

zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zij wonen,

daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij

zijn in het Lichten ...... zijn vrij.
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Heer God, wij bidden U voor hen die ons in dit
leven zijn voorgegaan en geloofden in U. Wil
hen aanvaarden als de Uwen. Schenk hen de
hulp van Uw barmhartigheid opdat het duister
van zonde en schuld van hen wordt weggenomen.
Leid hen binnen in Uw land van belofte, in het
oord van licht en vrede. Sta ook ons bij die treuren
om hun heengaan. Laat ons in het geloof aan
Jezus’ verrijzenis het ware licht zien dat ons
sterven verlicht. Want zij allen zijn immers
pelgrims die hier geen blijvende woonplaats
hebben. Stel ons in staat om vast te kunnen
geloven in Uw belofte op het eeuwig leven. Heer
geef Uw overleden dienaren en dienaressen de
eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte hen.
Dat zij rusten in vrede.

ALLERZIELEN 1997 - 1998

1997

19 december Albert Mostard
30 december Truke Lijnen-Jessen

1998

4 januari Corrie van Rosmalen
-Eysenbrandt
3 maart Stien Smeets-Leurs
16 maart Gerrit Noy
12 april Wil Bocken

12 mei Barbara Ruyters
-Custers

19 juni Mia Weijzen-Kretzer

20 juli Jan Mofers

85 jaar
85 jaar

95 jaar

84 jaar
70 jaar
77 jaar
81 jaar

80 jaar
68 jaar

Bidden wij voor allen die ons voorgingen
met het teken van geloof, dat zij nu mogen

rusten in de vrede bij God.



